


 
“In één druppel water

bevinden zich alle
geheimen van alle

oceanen; in één aspect
van jou bevinden zich
alle aspecten van het

bestaan.”
– Kahlil Gibran
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Compassie is een praktisch
verworven vaardigheid, zoals

dansen. Je moet het doen en
elke dag ijverig oefenen.

Karen Amstrong
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“Don’t turn away.
Keep your gaze on

the bandaged
place. That’s

where the light
enters you.”
― [Tara Brach]
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Het volgende moeten we

onthouden: dat we
allemaal als vluchteling
geboren worden, op zoek
naar de juiste plek, naar

veiligheid en wat
voorspoed, een

liefkozende blik. 
Dus maak vrij baan in het

hart, want daar is een
onmeetbare ruimte. En

bedenk dit: in ieder
welkom zit een
schuilkelder

[Marieke Lucas Rijneveld]
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Alleen met vleugels
kan men zich

toevertrouwen
aan een dunne tak.

 
[Inge Lievaart]


