- JE HOEFT NIETS UIT TE LEGGEN.
§ IK LOOP MET JE MEE, STAP VOOR
STAP,
TOT DE WEG WEER EEN BEETJE
LICHTER VOELT.




EEN KLEIN BEGIN DAT
ALTIJD BIJ JULLIE BLIJFT



IK DENK AAN JULLIE,
AAN DE LIEFDE DIE BLIJFT.



MOGEN DE GOEDE HERINNERINGEN
BIJ JE BLIJVEN







NEEM DE TIJD.

- JE MAG MILD ZIJN VOOR ALLES

WAT NIET MEER LUKT. ER IS
KRACHT IN ZACHTHEID.




LAAT ER RUIMTE ZIJN OM
JEZELF TERUG TE VINDEN



